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krakkemikkig Engels autootje. Een deur gaat open en er 

vliegt een trein zwart en wit uit vergezeld van schelle 

fluittonen. Binnen de kortste keren komt er beweging in 

de file en passeren we de kudde, die ineens naast de weg 

geparkeerd blijkt te staan op hun plaats gehouden door 

drie schaapshonden.  

Dan schrijven we maar minder over die grandioze 

uitzichten in het uiterste Noorden. Hier krijgt het woord 

‘verlaten’ pas echt betekenis.  

We slikken?? Alles over de whiskytrail en het bezoek aan 

zo’n stokerij. 

Misschien komen we nog eens terug op het 

bezoekerscentrum van “Boat on Garden”. Door 

opgestelde telescopen kijk je op het nest van een stel 

visarenden. Maar je kunt er ook op t.v. life beelden van 

het nest zien., opgenomen door een camera die schuin er 

boven is aangebracht. 

Onze tijd zit erop. De boot wacht. De familie, het huis en 

de tuin wachten. In twee dagen rijden we naar Hull. De 

regen valt van s’morgens vroeg tot s’avonds laat met 

bakken uit de hemel. Toch....”Schotland we komen 

terug” weer of geen weer.    

 

C

Coby en Dick Passchier 

 

Oud Nieuws 
 

Deze keer in “Oud Nieuws” een bijdrage van R. Vlek uit  A’dam over ornithologische waarnemingen uit 

1884  

van T. Nieuwenhuisen jr. uit Lisse onder zijn pseudoniem  Philornis 
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