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Verslag van de laatste excursie op 7 november j.l. naar de Oostvaardersplassen. 
 

Kees Verweij 

 

Het is alweer een hele poos geleden, dat we een 

excursie georganiseerd hebben naar de 

Oostvaardersplassen. Van verschillende kanten werd 

belangstelling hiervoor vernomen. Vandaar, dat 

wederom het initiatief hiertoe genomen is. 

Het was zeker geen slechte keus, want degenen, die 

hieraan hebben deelgenomen, hebben op deze dag 

prachtige dingen kunnen zien. 

We vertrokken 's morgens om 8.00 uur vanaf het Jan 

Verwey Natuurcentrum met bijna 20 deelnemers. Het 

eerste doel was een bezoek aan de kijkhut aan de zg, 

Lepelaarsplassen. Daarvoor konden we nog even een 

koppel Reeën in het land zien. Om deze kijkhut te 

kunnen bereiken moet je eerst een stukje door het bos 

wandelen. Dit was allerminst een bezwaar, want onder-

weg konden we verschillende Baardmannetjes in de 

rietstengels waarnemen. Op de achtergrond was 

duidelijk het gekrijs en gegil van een Waterral te horen. 

Bij de kijkhut konden we overal de Aalscholvers zien. 

Verder waren er verschillende eendensoorten te 

bekijken als Krakeenden, Tafeleenden, Kuifeenden, 

Slobeenden enz. 

Het volgende doel was de nieuwe kijkhut De Zeearend 

aan de Knardijk, die nu vrij toegankelijk is. Het is nog 

een behoorlijk eindje lopen door het bos, voordat je 

deze prachtige hut bereikt, maar dit is geenszins een 

bezwaar. Het pad voert door een mooi Wilgenbos, dat 

op dat ogenblik deels onder water stond. Zeker voor 

paddestoelenliefhebbers is dit een eldorado. Zo 

ontdekten we enkele zeer fraaie exemplaren van de Gele 

Trilzwam. Nadat we de kijkhut De Zeearend hadden 

bereikt zagen we helaas geen Zeearend, maar wel veel 

Grauwe Ganzen en Brandganzen en Wintertalingen .Op 

de achtergrond konden we verder een grote groep 

Edelherten zien. Een leuke verrassing was een Vos, die 

de kijkhut passeerde met een grote Grauwe Gans in zijn 

bek. Later zagen we deze vos nog op een andere plek, 

terwijl hij een grote groep ganzen besloop. Ditmaal had 

zijn jachtkunst minder succes, want wij konden hem 

niet op het verschalken van een prooi betrappen. 

Behalve een aantal roofvogels, waaronder verschillende 

Buizerds, een Blauwe Kiekendief en enkele 

Torenvalken, werden wij aan het einde van de rit nog 

verrast door de aanblik van een Grote Zilverreiger.  

De sfeer tijdens deze excursie was als vanouds en ieder 

was van mening, dat zo'n excursie zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

 

 

REISDOEL OLAND (2) 
 

Coby en Dick Passchier. 

 

 

Hillerstorp dinsdag 19 mei 1998. 

Eerst even het geheugen opfrissen. 

We kamperen tussen Hillerstorp en Bredaryd in het 

nationaal park de 'Store Mosse' (Groot Moeras). Dit ligt 

ongeveer 20 km ten noordwesten van Värnamo en 

Värnamo vinden we aan de A4 tussen Helsingborg en 

Stockholm. 

Onze eerste kennismaking met de Store Mosse gis-

teravond was al veelbelovend (zie Strandloper 3/1998) 

en we hebben voor deze streek gelukkig extra dagen 

uitgetrokken. 

 

Op 'Topogafiska karten skala 1:50.000' stippelen we een 

dagtocht uit rondom het Kävsjön (sjön = meer). (zie 

kaart 1) 

We parkeren de auto bij Svanö (3 huizen, 1 boerderij) 

aan de noordkant van het reservaat. Svanö ligt in een 

glooiend gebied wat uitsteekt boven het terrein voor 

ons. Een kaarsrecht pad van 2 kilometer loopt naar het 

volgende 'duin' waar nog maar 2 huizen staan met de 

naam Södra Svanö (södra = zuid). 

Sinds mensenheugenis werden de duinen gebruikt om er 

vee te laten grazen en het ligt voor de hand dat dit rechte 




