rosan Malgum

Waddenexcursie 1999

Volgens het rooster zouden we dit jaar Terschelling weer
aandoen om te genieten van het jaarlijkse
waddenweekend.

Helaas bleek dat, toen ik begin januari “De Wierschuur’
wilde bespreken, dit onderkomen al de hele maand
september en de eerste twee weken van oktober was
volgeboekt.

Rondbellen leverde, voor wat betreft de maand september,
hetzelfde resultaat op bij vakantiehuis “’Het-Westend”” op
Vlieland.

De enige optie die nog openstond was het eerste weekend
van oktober op Vlieland.

Na ruggespraak met enige waddengangers is besloten,
mede gezien de accommodatie van vakantiehuis “Het
Westend”, te kiezen voor 1,2 en 3 oktober.

1)

Dit afwijkende tijdstip heeft overigens twee enorme
voordelen:

Voor de enthousiaste vogelaars (en zijn we dit niet
allemaal?), valt deze periode prima in de trektijd.

Voor de wat meer Bourgondisch ingestelde
natuurvrienden (en zijn we dat ook niet allemaal?, op
persoonlijke titel durf ik te beweren dat het aantal
personen behorende tot deze categorie in de jaren dat ik
deze excursie organiseer beslist is toegenomen)bestaat nu
immers de mogelijkheid, om zonder schroom, ‘s morgens
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Zarerdag 23 mei 1998. Vannacht -3° C.
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Kiaas

een uurtje langer na te genieten van de avond ervoor.

U zult begrijpen dat ik verwacht dat het aantal
aanmeldingen voor dit waddenweekend wel eens
dusdanige vormen zal kunnen aannemen, dat ik u graag in
de gelegenheid stel tijdig een plekje te reserveren. (LET
OP: HET MAXIMALE AANTAL DEELNEMERS IS
50)

Nog even de gegevens op een rijtje:

Waddenexcursie naar Vlielandvan vrijdag 1 t/m zondag
3 oktober 1999

Kosten: f 130,-

Inschrijven: Bovenstaand bedrag overmaken op rek, nr.
2573795 t.nyv. Penningmeester Vogelbescherming
Noordwijk onder vermelding van “Waddenweekend”
Nadere gegevens omtrent vertrektijden, onderkomen,
eten, fietsenhuur, programma enz. krijgt u, na
inschrijving t.z.t. thuisgestuurd.

Voor eventuele vragen kunt u mij altijd bellen. Telefoon:
071-3610945

Met vriendelijke waddengroet, Rien Sluijs

Nieuwe plannen, nieuwe doelen. Maar wat hebben wij
onder deze bijna winterse omstandigheden op Oland te
zoeken? Stockholm zal een stuk minder koud en winderig
aanvoelen.

Douwevijver



Takern

We vertrekken om 9 uur uit Hillerstorp in de ‘Store
Mosse’. Dag Goudplevieren, dag Kraanvogels en vooral
dag Auerhaan.

Op de E4 voorbij Jonkoping biedt het 120 km lange
Vitternmeer een schitterend uitzicht. In het ‘rijke
vogelgebiedenboek' wordt nauweli jks plaats voor dit s jon
ingeruimd, wel voor een veel kleinere plas even ten oosten

ervan.
Het Takernsjon, door een lage heuvelrug gescheiden van
het Vitternsjon, heeft een doorsnede van + 3 km en
rondom een geleidelijk afdalende oever met daarin alle
gradaties van droog naar drassig. Het middenin liggende
water wordt vanaf de meeste plaatsen aan het oog
ontrokken door dichte rietkragen. Ook hier een duideli jk
aangegeven uitwijkplaats met parkeergelegenheid én
bank jes en een vriendelijk zonnetje. 'Hollandse geluiden’
uit de groene weiden voor ons van Kieviten en Tureluurs.
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Tientallen Grauwe en Canadese ganzen met jongen, min-
stens vier kieken en alweer een paar Kraanvogels ook met
jongen. Ach....Stockholm loopt niet weh, toch?

We rijden met een slakkengang om het meer tot aan de
oostzijde waar een bord alweer een 'Utsiktturm' aanwijst.
Eenkilometer langzaam afdalen metaan weerszijden gele
koolzaadvelden waarboven een Kalverstraat aan
Veldleeuweriken, voert naar een parkeerterrein meét
watervoorziening ¢n toilet.

Het kaartenboek dicht en de caravanpoten uit. In gedachte
het Zweeds Allemansrecht zullen we vannacht het eerst
van deze gastvrije regel gebruik maken. (Zie C op kaart 1)
De rest van de middag en avond levert met o.a.
Gierzwaluw (eerste), Geelgors, Rietzanger, Roerdomp en
Visdief nieuwe aanvullingen op de V.V.L. (Vakantie
VogelLijst). Het gehoemp ... hoemp van de Roerdompen
is die nacht in zeker nog vier caravans doorgedrongen.

Orlunda

Zondag 24 mei 1998.

Nog voor zessen staan op de Turm met een Zweedse
vogelaar te genieten van een magnefiek uitzicht over het
meer. We zouden alleen het terrein verkennen vanaf de
toren, dus geen videocamera, geen telescoop, geen grote
kijker mee, gewoon de handen eens in de zakken en geen
gebungel om je nek. Van de volgens het boek 40!!!77?
paar Roerdompen die hier jaarlijks broeden horen we er
zeker 5. Zien doe je ze niet door het vele riet in de
omgeving. Toch blijft de Zweed wel nadrukkelijk z'n tele-
scoop op de linkeroever gericht houden. Dus tuur ik ook
eens die kant op. Coby ziet 'het' echter door haar kleine
kijker allang. 'Visarend...,' fluistert ze. Toch kijkt de
Zweed in een andererichting. Ik wijs hem op de Visarend
maar hij een Bruine kiek in beeld en dat vinden Zweden
veel interessanter.

De arend volgt het oevergebied in onze richting en
passeert ons uiteindeli jkop 30 meter of misschien
wel 40!, maar akelig dichtbij en blijft plotseling
'hangen’ en wiekelt in twee stappen omlaag om
danneer te storten. Hij verdwijnt compleet in het
water en verschijnt dan met veel geklapper er
weer uit en in z'n poten minstens 1 kilo vis. Coby
had toch zeker voor een paar tellen haar kijker
kunnen missen....toch?

Een half uur later zijn we terug in de caravan
voor thee en een cracker en gaan dan voor de
tweede keer naar de "Turm'. Over de schouder het
statief met telelens, om de nek de kijker en
videotas. Het zal me geen tweede keer gebeuren.
Twee kilometer pad, deels door groene weiden,
deels boven water over een constructie van
rondhout met vlonders en kijkhutten leveren nog
meer uitbreiding voor de V.V.L.:
Baardmannetjes, Kleine karekiet, Gele
kwikstaart, Zwarte stern en Kuifeend kunnen we
bijschrijven.

Vlakbij de caravan terug lopen we onder een
zingende Bonte vliegenvanger door. Net als de Visarend,
ook zwart-wit, maar deze staat wel op de video.

Het is inmiddels half elf als we de 'vrije' camping
afhobbelen op weg naar..... Stockholm.

We hebben er twee dagen rondgedwaald en ons vergaapt
aan al het fraais dat de stad te bieden heeft. Misschien is
het 't vele water binnen de stad of de veelal door
Hollandse bouwmeesters gebouwde 17e eeuwse huizen
wat ons aantrekt, maar een bezoek aan Zweden zonder
Stockholm is als Friesland zonder ganzen.

Op de camping even buiten de stad doen Kramsvogels
hetzelfde als bij ons de Merels en duurt het nog wel even
voor we ontdekken dat het onbekende maar heldere
vogellied hoog uit de omringende bomen van de
Koperwiek is.

Het is 19.00 uuren 6,1 ° C warm' De radio belooft beter
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weer. Oland...... we komen er aan.

Woensdag 27 mei 1998.
Via Norrkoping rijden we naar de kust en stoppen na 150
km zuidwaarts in Soderkoping.
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KAART 2

Plaatsen die op de ANWB-routekaart rood of groen zijn

Franse jachtpraktijken

Jelle van Dijk

In Het Vogeljaar van september 1998 deed Gerard
Ouweneel verslag van de recente wijzigingen in de Franse
Jachtwet. Hierbij werd ook een oproep geplaatst om
zoveel mogelijk handtekeningen naar het Franse
parlement te sturen In de oktobervergadering in het Jan
Verweij Natuurcentrum werd hiervan melding gemaakt en
tijdens de novembervergadering plaatsten ruim tachtig
aanwezigen hun handtekening om hiermee tegen deze
praktijken te protesteren.

Wat is er eigenlijk aan de hand? Reeds in 1979 werd
binnen de Europese Gemeenschap de Vogelrichtlijn van

24

onderstreept, hebben leuke verrassingen onder de kurk.
Het overgrote deel van het stadje is uit hout opgetrokken
en in verschillende zachte tinten geverfd.

In het centrum een schitterend 15e eeuws kerkje met
daarnaast een Noors aandoende houten klokkenstoel, rijk
voorzien van kunstig snijwerk.

Nog zo'n uitstapje brengt echter Oland voor vandaag
buiten bereik en we zoeken oostelijk van de kustweg een
mooie plek. (Zie C op kaart 2). Met uitzicht vanaf een
heuvelrug omlaag over rotsen, bos en een meertje draaien
we de caravanpoten uit. Ondanks de jaarlijkse
smeervetbeurt gaat dit altijd gepaard met een hevig
gesnerp.

De Noordse nachtegaal die er kennelijk van wakker wordt
komt er ruimschoots bovenuit. Het geluid is hard en
muzikaal en duidelijk nachtegaals. Vergeleken met de
'onze' wat bedaarder in tempo en lager van toon en vooral
minder gevarieerd.

In de omtrek een oude landbouwschuur en een wolk
Boerenzwaluwen, een boerenkar met daarop een
arrenslee!, één huis en wat telefoonpalen, de rest is natuur.
Er vliegen constant grote groepen Grauwe ganzen in alle
richtingen over. Het getrompetter uit het meer blijkt
afkomstig te zijn van een paar Wilde zwanen. Op de
telefoondraad een Grauwe klauwier en boven een dode
den een Groene en daar vlak onder een Zwarte specht. Het
staat wel een beetje overdreven zon opsomming.
Misschien moeten we de Witrugspecht, Boomleeuwerik,
Watersnippen, Visdiefjes, Raven, nog meer Kramsvogels,
Grauwe vliegenvanger, Kneuen, Tapuiten en Middelste
zaagbek niet in dit verslag opnemen, maar we hebben ze
allemaal wel gezien.

Morgen gaan we naar Oland.

(wordt vervolgd).

kracht. Hierin werd de aangesloten landen opgedragen
hun jachtwetten te herzien en te komen tot een inperking
van de jacht tot de periode 1 september — 31 januari. Dat
de Fransen niet voorop liepen bij het zich schikken naar
de Europese richtlijnen, viel te verwachten. De jachtwet
die op 3 juli 1998 door het Franse parlement werd
aangenomen, trekt zich echter niets van de Europse
wetgeving aan! Het Franse jachtseizoen begint voortaan
op 14 juli, de nationale feestdag. De Franse Revolutie
van 1779 die op deze dag wordt herdacht, bracht vrijheid,
gelijkheid en broederschap. De jacht, tot dan een privilege
van de adel, mocht hierna door iedereen beoefend
worden. Voor sommige gebieden langs de Franse kust





