komende jaren zal toenemen en dat de LPO vanuit heel
Europa steunbetuigingen zal ontvangen. Of dat deze
Franse regering op andere gedachten zal brengen lijkt
twijfelachtig. De Franse premier Jospin liet vorig jaar nog
weten vooral van ortolanenpaté te houden. Toen hem
werd voorgehouden dat dit vogeltje in heel Europa

Ganzenexcursie naar Zeeland

Rien Sluijs

Op dinsdag 29 december vertrokken 21 enthousiaste
vogelaars via Vlaardingen naar Zeeland voor de jaarlijkse
ganzenexcursie. Nadat iedereen was ingeseind over de te
volgen route werd koers gezet naar de
Aalkeetbuitenpolder bij Vlaardingen.

Deze polder bood het gezelschap zowel een grote
soortenrijkdom als grote hoeveelheid aan ganzen en
eenden. Naast Brandganzen, Grauwe Ganzen, Kolganzen
en enkele Rietganzen, moet vooral de aanwezigheid van
Kleine Rietganzen genoemd worden. Deze prachtige gans
is op maar zeer weinig plaatsen in Zuid-Holland waar te
nemen. Bij de eenden konden soorten als Smient,
Krakeend, Wilde Eend, Wintertaling en Nonnetje worden

Rietgans

waargenomen. Naast ganzen en eenden vormden Houtsnip
en Grote Bonte Specht onverwachte aanvullingen op de
vogellijst.

Vervolgens vertrokken we naar de buitenhaven van
Stellendam, waar we gewapend tegen de kou en voorzien
van een kop koffie konden genieten van Grote- en
Middelste Zaagbek, Brilduiker, Aalscholveren een aantal
soorten steltlopers, waarvan een groep Kluten jammer
genoeg ver weg zat en alleen voor een geoefend oog als
zodanig te determineren waren. De meeste deelnemers
hielden het na korte tijd voor gezien, de warmte van het
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zeldzaam geworden was en ook in Zuid-Frankrijk beslist
niet talrijk meer was, liet hij weten daar geen boodschap
aan te hebben.

voiture lokte. Nadat ook de laatste volhouder was
ingestapt vertrok het gezelschap naar de Scheelhoek.

Op deze locatie zijn altijd ganzen te vinden en ook dit
keer waren er volop Brandganzen aanwezig, enkele witte
ganzen trokken de aandacht, maar werden al gauw als
“soepgans’” gekwalificeerd. Verder zijn hier in de winter
vrijwel altijd Bruine Kiekendieven aanwezig, maar verder
dan een ver weg vliegend exemplaar kwamen we dit keer
niet.

Wel was in het akkerland iets verderop een grote groep
Kolganzen (geschat werd circa 8000 exemplaren)
aanwezig, die je normaliter in het grasland tegenkomt. Op
weg naar de polders achter Goedereede werden we verrast
door een groep van 50 Sneeuwgorzen die zich zeer goed
lieten bekijken. Voor mij was het de eerste keer dat ik
zo’n grote groep bij elkaar zag. Aan de andere kant van de
weg zat op een paar meter afstand een Torenvalk op een
strobaal van het zonnet je te genieten.

Vol verwachting naderden we de polder bij Goedereede
waar we tijdens een vorige excursie zo prachtig een
Slechtvalk hadden waargenomen, die samen met een
Blauwe Kiekendief een prachtig staaltje vliegkunst liet
zien. Helaas geen Slechtvalk ditmaal, maar wel een mooie
groep Rotganzen en Brandganzen, die onder het genot van
een kop koffie en een broodje (een enkeling had het geluk
te kunnen genieten van een kop heerlijke soep van Henk
v.d. Lubbe) uitgebreid werden bestudeerd op de
aanwezigheid van Roodhalsgans en Zwarte Rotgans.
Voldaan namiedereen weer plaats in de auto en ging het
richting Brouwersdam.

Zwarte Zee-eend, Eidereend, Steenloper, Brilduiker en
Fuut waren de meest in het oog springende soorten. Voor
de IJseend moest er meer geduld worden opgebracht, dit
beest was volop aan het foerageren en heeft dan de nare
lang onder, waarbij het zich onder water ook nog eens
verplaatst. Bij de uitwatering konden alle deelnemers
uitgebreid de op zeer korte afstand aanwezige
Roodkeelduikers bewonderen.

De temperatuur werd er niet aangenamer op en de roep
om het café werd steeds luider. Besloten werd om in
verband met de resterende tijd eerst het programma af te
werken onder de geruststellende mededeling dat “De
Herenkeet” niet zou worden overgeslagen.

Dus werden op verschillende plaatsen Rotganzen,



Bergeenden, Slobeenden en een paar exoten
(waarschijnlijk Carolina-eenden) waargenomen. Hadden
enkelen het geluk een Kleine Zilverreiger te zien, zag
Henk toch nog zijn beloofde Kluten en....... jawel kwam
De Herenkeet in zicht.

OMKIJKEN........ STRANDLOPER 1972
Ees Aartse,

Ombkijken in het verleden van onze vereniging kan
verrassend zijn. Onze secretaris Kees Verweij zit al sinds
Strandloper nr.l van jaargang 1 onafgebroken in de
redaktie. We zitten nu aan de 3le jaargang nr.1! Van
trouw gesproken!

We kijken nu terug naar het jaar 1972. In het eerste
nummer van de 4e jaargang staat een verslag van de
allereerste Waddenexcursie. Deze excursies zijn vanaf
dietijd een traditie geworden. Het verslag van deze eerste
Waddenexcursie wil ik u niet onthouden.

EXCURSIE TEXEL 25-26 september 1971

Op 25-26 september 1971 maakten W.Baalbergen,
A.Cramer, J.Glasbergen, J.Vink en E.Aartse, allen
vergezeld door hun echtgenote, en W.Smit en L.van Duin
(wettelijk te jong om een echtgenote te hebben) een
excursienaar Texel. Gelogeerd werd in 2 zomerhuisjes op
het kampeerterrein De Sluftervallei in de kop van het
eiland.

Een rustig gelegen camping, die die avond van aankomst,
overkoepeld werd door een sprookjesachtige
sterrenhemel. De Melkweg was inderdaad een witte baan
langs de onbewolkte hemel.

Een sterrenhemel, die in de randstad Holland een
zeldzaambheid is. Door de weerkaatsing van de lichten van
de grote steden wordt de hemel dermate versluierd, dat
slechts de zeer heldere sterren zichtbaar zijn.

Een weldadige rust in de kop van Texel. Geen
geroezemoes van het verkeer en geen gedaver van
overkomende verkeersvliegtuigen.

Zaterdag al vroeg op. De dames naar een of ander gehucht
om inkopen te doen; de vogelaars voor een trip naar het
strand.

De duinen ter plaatse zijn kaal en lijken een beetje op de
duinen in de Zuid maar minder hoog.

Het strand zag er smerig uit. Een aktie 'schoon strand' zou
geen overbodige luxe zijn. Veel hout, flessen, blikjes,
wier en andere rommel in een dikke laag van de reep tot
aan de vloedlijn.

De zee daarentegen zag er glashelder uit. Heerlijk
zeewater met de kleur van flessengroen door het
inschijnende zonlicht. Schuim was wit, zonder de in

U begrijpt natuurlijk dat de excursie werd besloten aan de
stamtafel voorzien van erwtensoep en andere
heerlijkheden.

Noordwijk bekende grauwsluier.

Een afgekalfde zeereep zonder prikkeldraad gafhet geheel
een ouderwetse bekoring zoals in vroegere jaren de
zeereep in Noordwijk er uitzag voorbij de eerste oprit.
We troffen het bijzonder. Eerst een lange koppel zwarte
zeeeenden, een paar bergeenden en toen....I3 Jan van
genten in drie jaargangen zwevend door de golfdalen van
de branding noordwaarts.

Na het ontbijt over strand naar de Slufter. Een uniek
natuurgebied dat in open verbinding met de zee staat, voor
iedereen toegankelijk is zonder dat een toegangsprijs
betaald behoeft te worden.

Op het strand werden 13 sneeuwgorzen waargenomen,
een groepje rose grutto's, diverse soorten strandlopers en
een kanoet strandloper.

Dat vogelaars zich ook danig kunnen vergissen bleek wel
toen, lekker lui achterover liggend in de lunchpauze,
Baalbergen een tiental buizerds zag cirkelen. Voordat
iedereen het er overeens was dat het meeuwen waren, die
op de termiek omhoog cirkelden, waren we toch al een
klein kwartiertje verder.

De Slufter. Een grandioos zwerfgebied met zijn heldere
kreken. Glashelder tot op de bodem, die op sommige
plaatsen zeker 1.50 m diep was. Niet alleen een paradijs
voor de vogels, maar ook voor de planten. Een bonte
plantengemeenschap, die echter in het late seizoen
duidelijk verarmd was. Nog bloeide het Engels gras,
lamsoor, strandduizendguldenkruid soms plaatselijk
volop. Als contrast hiertussen het paars en rood van de
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