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W.Andelaar           

 

Vandaag kwam er een man in de boekwinkel van 

mijn zoon. Hij zocht een vogelgids om de vogels in 

zijn tuin op naam te kunnen brengen. `Heb je dat 

boekje met dat drukknoopje nog` was zijn vraag. 

Hij is niet de enige die op zoek was naar, Zien is 

Kennen, het vogelboekje van Nol Binsbergen.  

In de loop der jaren zijn er tientallen over de 

toonbank gegaan. Wat is er toch met dit wat 

simpele gidsje dat het de tijden doorstaat?  

     

Het kwam in 1937 uit en koste in die crisistijd 

bijna vijf gulden, een half weekloon, en was de 

eerste Nederlandse zakgids voor vogels. Het 

beleefde tien drukken waarbij ruim 

honderdduizend exemplaren van de persen rolden. 

Zorgde het drukknoopje voor de ongekende 

populariteit dat het boekje ondervond? Of het 

handige langwerpige formaat? Ongetwijfeld 

hebben ook de tekeningen van Rein Stuurman aan 

het succes van het boekje bijgedragen. Je zou de 

tekeningen misschien wat onbeholpen kunnen 

noemen, maar ze gaven de kenmerken van de 

vogels wel goed weer. In elk geval is duidelijk dat 

hij naar de natuur tekende en niet, zoals veel van 

zijn voorgangers, naar opgezette beesten.  

     

Nol Binsbergen is net als zijn medeschrijver Mooij 

vrijwel vergeten, maar dat geldt niet voor 

Stuurman. In 2005 werd een expositie van zijn 

tekeningen in Zaandam gehouden. Daarbij kwam 

tevens een boek over hem uit : Rein Stuurman, de 

vogelschilder van Zien is Kennen. Een leuk boek 

dat iedere vogelaar eigenlijk in de 

kast moet hebben. Al was het alleen 

maar om de fraaie plaat van de 

Wielewaal die levensgroot is 

afgebeeld.  

    

Een belangrijk deel van het boek 

bestaat uit stukjes uit het 

natuurdagboek dat Stuurman bijhield.  

Op 30 april 1933 noteerde hij: 

Heden, zondag, met Jan de Boer 

naar de Vogelenzangse Water-

leidingduinen geweest. Het is een 

gemeen eind weg, maar de moeite 

wordt rijk beloond. De entree langs 

het honderdjarige eikenbos, over het 

karrenspoorwegje, is voor een 

Zaankanter geweldig. Zagen: 

Kauwtjes (nestelend), Gaaien, 

Wulpen, Scholeksters, Pimpel- en 

Koolmezen, Kieften, Vinken, Reigers, 

Merels, Koeten en Boerenzwaluwen. 

In de duinen is het prachtig, 

afwisselend hakhout, dennen, 

struiken (vlier). Lijsternest met 4 

groenig-blauwe eieren. 

 

Zo, nu hoort u eens van een ander dat 

onze duinen zo mooi zijn! 

 




