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Lepeltjesdief  
 
De laatste jaren zie ik geregeld Eksters in 
mijn achtertuin. Soms doen ze wat pogingen 
om een nest te bouwen, maar daar komt niet 
veel van terecht. Het blijft bij wat verspreide 
takken in een hoge Amerikaanse vogelkers. 
Ik ben vast niet de enige die Eksters in het 
dorp ziet. Nu het beest vrijwel als broedvogel 
uit het duin is verdwenen heeft het de 
bebouwing opgezocht. Ongetwijfeld heeft dit 
met de komst van de Havik in de duinen te 
maken. Die heeft de Ekster hoog op de 
menulijst staan. Mensen die veel in duin 
komen kunnen daar mooie verhalen over 
vertellen. Eksters broeden graag in alleenstaande 
meidoorns en zitten dan vaak boven in de boom op 
wacht. Ze zijn dan een gemakkelijke prooi voor de 
Havik. Deze komt daarbij laag over de grond 
aanvliegen en neemt vlak voor de boom op en 
grijpt de Ekster. Het is dus niet zo verwonderlijk 
dat Eksters de havikloze bebouwing van het dorp 
opzoeken. 
De nestor van onze vereniging, Dick de Jonge, 
stelde laatst de vraag: Is het waar dat Eksters 
blinkende voorwerpen stelen? Dat onze zilveren 
lepeltjes en trouwringen voor hen niet veilig zijn? 
Het is wel een algemeen 
aanvaard verhaal, maar hij had 
het nog eens nagekeken in het 
standaardwerk van Bauer en 
Glutz. Daarin staat dat bij 
controle van 500 nesten geen 
enkel blinkend voorwerp was 
aangetroffen. Dus misschien 
moeten we het volksverhaal 
van de stelende Ekster wel naar 
het rijk der fabelen verwijzen.   
Over volksverhalen gesproken: 
er is een heel aardig boekje 
door Han Alta geschreven, met 
de titel;” De vogel in het 
volksgeloof”. Het is ooit door 
de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie uitgegeven en was toen voor 45 
cent bij de administrateur te verkrijgen. Uiteraard 
staat er ook een hoofdstukje in over de Ekster, 
maar daarin geen woord over diefachtige 
gedragingen. Wel blijkt uit het boekje dat de vogel 
altijd in een slechte reuk stond. In verschillende 
opzichten zou hij bijvoorbeeld wat met de duivel te 
maken hebben, een zwetser zijn en werden ze in 

verband gebracht 
met hongersnood en 
komend slecht 
weer.  
Die slechte naam 
hebben de Eksters 
nog steeds. Met 
kraaien, kauwen en 
gaaien worden ze 
krengen van vogels 
genoemd. Beesten 
die de eieren en 
jongen uit de nesten 
van onze geliefde 
zangvogeltjes halen. 
Maar ook hierbij is 
het de vraag of dit 
wel waar is. Als je 
het wat meer in de 

lijn van Darwin bekijkt is het misschien wel goed 
dat de Merel, die zijn nest op de verkeerde plek 
bouwt, zijn nakroost kwijt raakt. Hoe zielig wij het 
voor dat merelpaartje ook vinden. We moeten 
daarom maar niet de boer uit het boekje van Alta 
navolgen. Die spijkerde een dode Ekster in zijn stal 
om zijn paarden tegen de duivel te beschermen. 
Probeer liever dat mooie boekje over de vogel in 
het volksgeloof te pakken te krijgen. Alleen zal dat 
voor 45 cent wel niet meer lukken. 
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