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te hebben gezien, maar de vogelaars komen er toch niet 
echt uit wat dit dan toch wel geweest kan zijn.  Het is 
duidelijk dat met het naderend vertrek ook de 
vermoeidheid begint toe te slaan bij de aardig rozig 
geworden excursiegangers. Maar nog één keer moeten 
alle krachten worden aangesproken als  leider Ruurd 
Eisenga meldt dat de soortenteller op 97 is blijven staan. 
Onder aanvoering van Gab de Croock worden bij het 
uitvaren nog een Kleine Mantelmeeuw langs de kust en 
een voortsnellende Zwarte Zee-eend over zee 
waargenomen.  
Discussie over enkele twijfelgevallen, waarbij naast 
vogelboeken tegenwoordig ook de vogelapps van 

Smart- of Iphone goede diensten bewijzen, leidt 
uiteindelijk toch nog  tot een definitieve score van 100, 
zodat iedereen behaaglijk  van een mosterdsoepje of 
anderszins kan gaan genieten na een op alle fronten 
bevredigend verlopen  waddenweekend.   
 
Voor de niet aanwezigen volgt volgend jaar een 
herkansing op Schiermonnikoog  in de gemoderniseerde 
en idyllisch buiten het dorp gelegen kampeerboerderij  
de Kooiplaats en de getrouwen houden al automatisch 
rekening met een nieuw en opwindend waddenweekend 
dat gepland staat voor 13 tot 15 september 2013. 

 

 
Avond: wandeling langs het wad 
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Jelle van Dijk 
 
In het Naschrift bij het artikel over "Het eerste 
vogelboekje van Jan Verwey" in de vorige Strandloper 
werd iets verteld over Piet de Groot, de vriend van Jan 
Verwey die samen met hem en Jo Veerman voor een 
indrukwekkende lijst van nestvondsten rond Noordwijk 
zorgde. 
Hierop reageerde mevr. Eva Berkhout - de Groot, 
dochter van Piet de Groot, met de mededeling dat het 
verhaal, dat ik uit de mond van Willem Baalbergen 
optekende, beslist onjuist is. Het betreft hier de 
beschreven gebeurtenis uit februari 1953 in het 
Noordwijkse gemeentehuis.  

Zowel Willem als ikzelf hebben hiervoor onze excuses 
aangeboden. Verder deelde mevr. Berkhout - de Groot 
nog mee dat haar vader nooit in Zweden is geweest. 
Wel bezocht hij Amerika waar hij twaalfmaal een half 
jaar als bollenreiziger voor Konijnenburg & Mark 
verbleef. 
Mevr. Berkhout - de Groot maakte ons ook attent op een 
interessant artikel dat Kees Verweij in de Blauwdotter 
(nr. 146, voorjaar 2008, pagina 23-32) schreef.   
Kees beschrijft hierin de kampeertocht die Jan Verwey 
en Piet de Groot naar Texel maakten van 4 t/m 17 
augustus 1917. Kees kon hiervoor gebruik maken van 
het dagboek van Piet de Groot, aan hem uitgeleend door 
een zoon van Piet de Groot. 




