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VERTROUWELIJK  
 

Misschien heb ik het mis, maar het lijkt wel of vogels 

minder schuw worden. Natuurlijk zochten Huismussen 

en Ooievaars altijd al het dorp en de stad op, maar de 

meeste vogels bleven bij ons mensen uit de buurt. Dat het 

verandert, geldt zeker voor meeuwen en Kauwen. Als 

ik`s morgens mijn loopje over het strand maak willen de 

Zilvermeeuwen langs het zeekantje wel een stapje opzij 

doen, maar van harte gaat het niet. Diezelfde `zilvers` 

presteren het om een net gekocht zakje patat of een ijsje 

uit je hand te grissen. Naast meeuwen zoeken ook veel 

kauwen naar voedsel op het strand en lopen daarbij haast 

over je schoenen.  

 Kort geleden maakte een Ooievaar het met het 

vertrouwd raken met mensen wat al te bont. Bij een 

bewoonster van Boeckhorst stapte dit beest de keuken 

binnen, op zoek naar een lekker hapje. Zelf beleef ik de 

laatste weken veel plezier aan een Vlaamse Gaai. Mijn 

buurmeisje Anna vond de vogel als nestjong en bracht het 

beest geduldig groot. Karel (zo wordt hij of zij genoemd)i 

scharrelt nu door onze tuinen en wipt zo nu en dan onze 

bijkeuken binnen. 

Om nog even op de Ooievaars terug te komen, voor 

Noordwijk is het nog steeds geen algemene gast. Wel zag 

ik er laatst twee op een weiland bij Sancta Maria en daar 

worden ze meer gezien, maar broeden willen ze er niet. 

Tot tweemaal toe is achter Offem een nest op een paal 

geplaatst, echter zonder resultaat. Alleen een Nijlgans 

maakte er gebruik van. Ook over het broeden van 

Ooievaars in vroeger tijden is niet veel bekend. Op oude 

prenten van het dorp zijn ze nooit afgebeeld; alleen zou 

er ooit een stel gebroed hebben bij de boerderij van 

Parlevliet in De Klei. In Den Haag ligt dat anders. Nu 

broeden ze rondom de stad en kun je ze zelfs vanaf de 

snelweg bewonderen. Volgens oude gegevens was de 

ooievaar ook in de binnenstad een geziene gast. Niet voor 

niets heeft de stad de vogel in het wapen staan. Over die 

stadsooievaars van de hofstad is een leuk boekje 

gemaakt: OP HOGE POTEN. Daarin staat een foto van 

een Ooievaar die op de vismarkt de restjes opruimt. Wat 

betreft de kauwtjes: zij werden wel eens uit het nest 

gehaald en als `tamme kraaien`gehouden. Over de Kraai 

van Jan Verwey is door de zuster van Jan en de 

kunstenaar Leon Senf  een prentenboek  geschreven en 

getekend. 

 

Het is wel duidelijk dat het gedrag van sommige vogels 

verandert. Dat ze zich aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. Meeuwen, Visdiefjes en Scholeksters 

broeden niet meer in de duinen, maar op de platte daken 

van bedrijfsgebouwen. Daarnaast zorgen ze voor overlast 

in dorpen en steden. We hebben dat wel aan ons zelf te 

danken. De komst van de Vos is geen strobreed in de weg 

gelegd en we springen slordig om met de resten van onze 

welvaart. We krijgen wat dat betreft een koekje van eigen 

deeg.   

 

W.Andelaar  

 

 

 

 

 

 




