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Waddenweekend 2014, Vlieland 
 

Ruurd Eisenga 

Het tweede weekend van september stond het traditionele 

waddenweekend weer gepland. Bestemming was het 

prachtige Vlieland. Met 21 personen werd eind van de 

middag koers gezet richting Harlingen. Allemaal ruim op 

tijd dit keer, werd er in de haven in het zonnetje genoten 

van gebakken vis. De overtocht verliep voorspoedig en 

met de gereed staande fietsen werd ’t West End, ons 

traditionele onderkomen, bereikt en door iedereen 

kwartier gemaakt.  

De volgende morgen ging het na het ontbijt (buiten in de 

zon!) richting de Kroonspolders. Door het getij 

gedwongen werd een andere traditie doorbroken, geen 

koffie met appelgebak met cranberrysaus en slagroom na 

de fietstocht, maar direct werd iedereen de dijk op 

gejaagd! Al snel kon het echte vogelen beginnen. In de 

zoetwater kanaaltjes konden vlot verschillende 

eendensoorten op de tellijsten worden ingevuld. In de 

verderop gelegen brakwater plasjes waren veel 

steltlopers uitstekend te bekijken. Keurig gegroepeerd 

stonden Tureluurs, Kluten en tientallen Lepelaars wat te 

dutten. Op het wad waren nog wat soorten Strandlopers 

actief, waaronder ook een Kleine. Dankzij de moderne 

media was inmiddels bekend dat er ook een Grauwe 

Franjepoot aanwezig zou moeten zijn. Al snel werd deze 

vogel al druk foeragerend ontdekt. Door de telescopen 

heeft een ieder deze soort goed kunnen bekijken. 

Na in het zonnetje, het was gewoon warm, zelf 

gefoerageerd te hebben van de meegebrachte dubbele 

boterhammen werd door bijna iedereen koers gezet naar 

de punt, het hoge duin aan het einde van de dijk. Van hier 

was het prachtig om een jagende Slechtvalk duizenden 

Kanoeten en Zilverplezieren de lucht in te zien jagen.  

Terugkijkend over de dijk en het wad werd plots een 

steeds groter wordende stip ontwaard. Al heel vlug werd 

duidelijk dat de vogel die laag cirkelend en biddend 

precies over de plek vloog waar we tien minuten eerder 

nog zaten te eten, een Visarend was! Een van de 

deelnemers die was achtergebleven voor een tukje werd 

zelfs wakker van de plotselinge schaduw die over hem 

heen gleed. Een prachtige waarneming, daar was 

iedereen het wel over eens ! 

Er werd besloten dit succes te vieren door alsnog aan het 

gebak en de koffie te gaan! 

Terugfietsend naar het 

onderkomen werd gestopt bij 

Bomenland, het plekje waar 

bijna altijd vliegenvangers zijn 

te vinden. Zo ook nu, een 

Bonte Vliegenvanger en 

verschillende Grauwe waren 

actief tussen de takken. Op 

camping Lange Paal werd 

verder gezocht naar kleine 

zangertjes in de houtwallen die 

de kampeerweiden begrenzen. 

De klassieke soorten konden 

worden bijgeschreven. 

Terug bij de accommodatie 

werd heerlijk in het middag-

zonnetje geborreld en de voorbereidingen voor de 

macaronimaaltijd werden gedaan. Een uit het niets 

overvliegende Koekoek zorgde ervoor dat de aandacht 

weer meer naar de lucht ging. Nadat buiten de maaltijd 

was genuttigd werden de voorbereidingen voor de 

Waddenquiz afgerond. De quiz, die door Wim D en Jaap 

D op grootse wijze werd gepresenteerd had veel 

verassende opdrachten in petto. Hele toneelstukken 

moesten worden opgevoerd, cryptogrammen worden 

opgelost en limericks gecomponeerd, waarvan niet allen 

geschikt zijn voor publicatie. Deze kan wel:  

 

“Een bonte specht uit Noordwijkerhout, 

dronk met carnaval te veel mout. 

Hij had echt teveel op. 

En met een houten kop, 

dacht hij: was ik maar nooit meer stout.” 

 

De uiteindelijke winnaars zullen het nog moeilijk krijgen 

komend jaar de kwaliteit van deze jaargang te evenaren! 

Na een gezellige avond waaierde iedereen de volgende 

ochtend uit over het eiland. Er werd gekeken op de punt, 

achter de jachthaven voor wat vogeltrek, maar dat 

leverde niet veel op. Leuk was wel een Zilverplevier die 

heel stil in een pas gemaaid stukje duin stond en goed 

benaderbaar was. Een aantal mensen zetten hierna koers 

richting Kroonspolders, anderen gingen richting strand 

en bos. Het was opnieuw prachtig weer waardoor met 

regelmaat op grote hoogte roofvogels overkwamen 

zeilen. 

Aan het einde van de middag werd verzameld bij de boot 

voor de overtocht terug naar Harlingen. Het verzamelen 

van de waarnemingen leverde een uitstekend resultaat op. 

Maar liefst 101 soorten werden waargenomen! We 

kunnen dan ook terugkijken op een bijzonder geslaagd 

weekend. 

Wilt u komend jaar ook eens mee met het  

waddenweekend, schrijf dan dit vast in uw agenda: het 

Waddenweekend 2015 vindt plaats op 11, 12 en 13 

september en gaat naar Terschelling. We verblijven in de 

Wierschuur. Hou de Strandloper en de website in de 

gaten voor meer informatie
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