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Waddenexcursies 1971 – 2015 
 

George Hageman 
Al 45 jaar gaan leden van onze vereniging jaarlijks op 
excursie naar de Waddeneilanden. In het jubileumnummer 
van de Strandloper ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan, schreef Dick Passchier in 2006: “Een vogeljaar 
zonder een bezoek aan een van de eilanden is niet 
volledig. Het is dan ook niet vreemd dat dit vaste 
onderdeel van het jaarprogramma een lange geschiedenis 
heeft. De behoefte om gezamenlijk naar vogelgebieden te 
trekken is oud en misschien wel een van de drijfveren 
geweest tot oprichting van de vereniging.”  
Toen ikzelf in 1993 voor het eerst meeging, was ik 
enthousiast geworden door het (sterke) verhaal dat men 
het jaar daarvoor op Vlieland o.a. een Zeearend had 
gezien. Die eerste excursie ging naar Terschelling. 
Samen met vrienden Jaap Deelder en Pieter de Jong 
leerden we in een weekend het verschil tussen een 
Bonte Strandloper en een Krombekstrandloper. We 
sliepen met 40 mensen in de Wierschuur, in 
stapelbedden, het toilet buiten, direct aan het wad. Op 
zaterdagavond genoten we van de gezamenlijk bereide 
maaltijd met macaroni en vlaflip toe, daarna de 
waddenquiz en als afsluiting met een groepje mensen 
naar het optreden van Hessel, de Bruce Springsteen van 
Terschelling.  
Een van de kenmerken van de waddenexcursie is zeker 
het sociale karakter. Er is, naast het waarnemen van 
vogels, planten, paddenstoelen en insecten, ruime 
gelegenheid om nader kennis te maken met andere 
deelnemers. Ervaren leden zijn gaarne bereid om hun 
kennis te delen met beginnende natuurliefhebbers. Dick 
Passchier: “De zaterdagavond werd aanvankelijk 
doorgebracht met ezelen, dobbelen, klaverjassen en 
veel gesprekken, totdat de wereldbekende waddenquiz 
zijn intrede deed”.  

In de loop van 45 jaar is de organisatie 
van de waddenexcursie in 
verschillende handen geweest. Wat de 
leiding betreft kunnen we de volgende 
periodes onderscheiden: Dick 
Passchier (1971-1982), Hein Verkade 
(1983-1985), Rien Sluijs (1986-2000), 
George Hageman, Pieter de Jong & 
Koene Vegter (2001-2010) en de 
huidige organisator Ruurd Eisenga 
(2011-heden). 
Dick Passchier: “In mijn herinnering 
heeft eind jaren zestig een groepje 
leden met o.a. Wim Baalbergen en 
Jaap Vink de aanzet gegeven tot een 
bezoek aan Texel.  
De eerste kennismaking met een 
Waddeneiland was overweldigend en 
deze ene dag deed zich aanvoelen als 
een compleet weekend. Auto’s waren 
toen nog lang geen algemeen bezit en 
dan meestal nog klein, waardoor het 
aantal deelnemers beperkt was. Een 

auto huren bracht in die tijd het nieuwe, onbekende 
vogelgebied een stuk dichterbij en ook de Ford Transit 
van Baalbergen werd regelmatig met behulp van 
rotanstoelen en heel veel touw voor passagiersvervoer 
geschikt gemaakt.” 

 
Dick Passchier: “We zijn in de eerste 20 jaar regelmatig 
met een bus van Brouwer gegaan. Was de bus vol, dan 
moest je met eigen vervoer naar Harlingen of een andere 
havenplaats. Soms was het spannend of de boot gehaald 
zou worden, bv door het nemen van een verkeerde afslag 
of door verdwalen. De toenmalige voorzitter Wim 
Baalbergen zorgde voor vertraging door bij de Afsluitdijk 

September 1975. Terschelling. Vlnr: Henriëtte de Groot, Menko Wiersema, Henk van 
Duijn, Hein Verkade, Joost Bouwmeester en Jan Heemskerk. Een beetje verscholen Anita 

Philipsen en Her Putman.    Foto: Dick van den Oever 

September 1987. Terschelling. Vlnr Ferry Bleumink, Sandra Vink, Rob 
Jansson, Ab Steenvoorden, John de Ridder, Gab de Croock, Benno 
Heethuis, Ruud Rovers en Frank Takken.   Foto: Hein Verkade 



De Strandloper 48e jaargang jubileumnummer 2, april 2016 30 

plotseling af te remmen voor een groep Flamingo’s. Met 
kunst en vliegwerk kwamen we toch meestal op tijd bij de 
afvaartsteiger”. Toch herinner ik me een 
excursie waarbij de boot werd gemist. Ton en 
Anneke Swanen konden gelukkig nog een boot 
later nemen vanuit Harlingen.  

 
Naslag in de oude Strandlopers leert dat vanaf 
1972 de dagexcursie werd omgezet naar een 
heel weekend. Ees Aartse schreef in dat jaar een 
verslag over de excursie naar Vlieland. De 26 
gasten verbleven in het Posthuys, nabij de 
Kroon’s Polders. Dat de keuze op dit eiland viel 
kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Voordien 
bracht Johan Moerkerk ieder najaar enkele 
weken in het Posthuys door en zijn verhalen 
maakten iedereen nieuwsgierig. Het jaar daarop 
(1973) ging de excursie naar Terschelling en 
men verbleef in een “sportieve accommodatie”, 
genaamd de Wierschuur.  
In de loop van 45 jaar is Vlieland het favoriete 
eiland gebleken, gevolgd door Terschelling. Vlieland 
werd 17x bezocht, Terschelling 11x, 
Schiermonnikoog 8x, Texel 5x en 
Ameland 4x. 

 
De excursies naar de Wadden vinden altijd 
plaats in de periode eind augustus - eind 
september. Dit is de maand waarin zich op 
de eilanden duizenden trekvogels 
verzamelen. Enige uitzondering was de 
voorjaarsexcursie in mei 1979 naar 
Schiermonnikoog. Over deze excursie 
vertelt Dick Passchier: “De 
kampeerboerderij in het dorp bleek zeer 
primitief te zijn. Ons 'tehuis' was de stal. 
De koeien waren kort daarvoor de wei 
ingestuurd. Aan weerszijden van het 
middenpad, in de groep, was stro gelegd. 
De mannen gingen links en de vrouwen 
gingen rechts slapen”. Van deze 
bijzondere excursie verscheen in de 
Strandloper een verslag in dichtvorm 

(fam. Cramer). Daarin is o.a. te lezen dat het 
beslist geen Hilton Hotel was en dat alle luxe 
van thuis snel vergeten was. 
 
Zo primitief als toen in die stal is het 
tegenwoordig op Schier niet meer. De 
Kooiplaats van Talsma op Schiermonnikoog is 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en is 
nu de meest luxe kampeerboerderij.  
Op Vlieland werd voorheen geslapen in het 
Posthuys. Dat is nu een restaurant, een vaste 
stop voor cranberrygebak, met een paar luxe 
kamers, niet geschikt voor een grote groep. Al 
weer vele jaren is Twest Endt het onderkomen, 
ideaal gelegen aan de Waddendijk, aan het eind 
van de Dorpsstraat. 
Op Terschelling is de Wierschuur sinds 1973 

onze uitvalsbasis. Prachtig gelegen, 
buitendijks, direct aan het wad. Alleen in 2005 
bleek de Wierschuur dubbel geboekt, 

waardoor we moesten uitwijken naar de Jonge Jan in 
Formerum. 

De laatste tien jaar is er 
een cyclus, waarbij in de 
even jaren Vlieland wordt 
bezocht, en in de oneven 
jaren afwisselend 
Terschelling en 
Schiermonnikoog. 
Vlieland blijkt bij 
vogelaars favoriet 
vanwege de goede 
bereikbaarheid van de 
vogelgebieden, in het 
bijzonder de Kroon’s 
Polders. Citaat Koene 
Vegter: “Mannetje-bruin, 
ik dacht vrouwtje-blauw, 
zie iets van een witte stuit, 
nee toch niet, blijft 
mannetje-bruin.  

Jaren zeventig Terschelling vlnr Leo Schaap, Jan Glasbergen, Kees vd Wiel, Jan Hoek, 
Bart Punt, Arie Cramer  foto: Dick Passchier 

1980 Vlieland: Johan Moerkerk 
foto: Dick Passchier 

 

1993 Terschelling: vlnr Annet de Willigen, Marian Verkade, Hein Verkade, Wim 
Meyers, Frank van Duivenvoorde, Jaap Deelder  Foto: George Hageman 
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1991 Vlieland vlnr van boven naar beneden oa: Debbie vd Putten‐de Jager, Annet de Willigen, Jacco Vink, John de Ridder, Hein vd 
Putten, Jacco de Willigen, Nanine Kleijn, Erwin Vink en  Richard Zonneveld    Foto: uit archief van Annet de Willigen 
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Voor de leek een mysterie, maar voor de  kenner is het 
duidelijk: hier zijn twee vogelaars bezig om uit hun 
kijkerbeelden een type kiekendief te distilleren. Plaats van 
handeling de Kroon’s polders op Vlieland. 
Lievelingseiland van talloze waddengangers, waaronder 
de leden van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk”. 

 
Het slapen in verschillende slaapzalen leidde ertoe dat 
organisator Rien Sluys vooraf een indeling maakte in een 
zaal voor “gepaarde”en “ongepaarde” mannetjes en 

vrouwtjes. Daarover schrijft Koene Vegter in 1998: 
“Onder de ca 35 deelnemers was een afname van 
ongepaarde mannetjes te constateren, maar een toename 
van paren, zodat dit voor de toekomst van deze excursies 
zeker hoop biedt. Een rianter slaapruimte leidde echter 
niet bij iedereen tot meer slaapgenot, vanwege een relatief 
hoog snurkgehalte onder de natuurvrienden”.  

 
De kosten van de excursie zijn van 30-50 gulden in de 
zeventiger jaren langzaam gestegen naar 65-85 gulden 
(tachtiger jaren), naar 100 gulden (negentiger jaren) en na 

September 1994. Veerdam Schiermonnikoog met veel deelnemers aan het waddenweekend. Vlnr Bovenaan: Kees Verweij en Frank van 
Duivenvoorde. Eerste rij: Marrie Koopman, Rien Sluys, Anneke Swanen, Annet Lindhout, Jaco de Willigen, Ton Swanen, Ees Aartse, Henk 
van der Lubbe, Debbie de Jager en Hein van der Putten. Tweede/derde rij: Dhr. Heijmans, Wim Kuijper, Paul Paumen, ?, ?, Peter van den 
Berg, Mieke Bernard, Willem Baalbergen, Mevr. Heijmans, Willem Meijers, John Brouwer, Joke van den Berg, Richard Zonneveld, Coby 
Passchier, Loes Aartse en Kitty van der Meer. Onderste rij: Marjolein Eriks, Jos Alkemade, Nel Nooyen, Hans Löhr, Corrie Meijers, Ger 
Baalbergen, Dory Paumen, Els Löhr, Christian van der Klauw, Agitthe Alkemade, Lia Ike en Dineke Kistemaker. Foto: Hein Verkade 

2000 Terschelling vlnr oa Wim Kuijper, Jan Jacobs, Koene Vegter, Pieter de Jong, Frank van Duivenvoorde, Jelle van Dijk, Dineke Kistemaker, 
Joost Bouwmeester, John Stigters, Hans Berkhout, Nel Nooijen, Dennis vd Niet, Anne Hueber, Annet de Willigen, Anneke Swanen 

Foto: George Hageman 
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de komst van de euro uitgekomen op ca. 100 euro per 
weekend. Voor dit bedrag heeft men het vervoer (auto + 
boot), een fiets, het verblijf en de basale levensmiddelen.  

 
Jelle van Dijk: “In de zeventiger jaren gingen regelmatig 
hele gezinnen met opgroeiende kinderen mee. Dat was 
met name het geval als op Vlieland het gehele Posthuys 
werd gereserveerd. Een gezin kon dan beschikken over 
een eigen kamertje. Ook was in de eerste 20 jaar van de 
waddenexcursies regelmatig een flinke delegatie van de 
Jeugdclub van Dick Passchier aanwezig. Behalve tot 
kussengevechten leidde dit ook tot de invoering van de 
roemruchte waddenquiz”.   
 
Hein Verkade: “Eind zeventiger jaren was de 
waddenexcursie zo populair dat we twee bussen nodig 
hadden voor het vervoer. Vooral jongelui keken uit naar 
een gezellig weekend weg, met soms zo weinig oog voor 
de natuur, dat het serieus determineren van een plantje 
belachelijk werd gevonden. Daaruit is het idee van de 
waddenquiz ontstaan: op een speelse manier een educatief 
element aan het weekend toevoegen”. 
Tegenwoordig ligt de gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers boven de 50 jaar en wordt er alleen op 
Terschelling nog “gestapt” als Hessel met een bezoek 
wordt vereerd. Verheugend is dat bij de laatste excursie 
Annet de Willigen, die ooit meeging met de Jeugdclub, nu 
samen met haar dochter meeging naar Terschelling.  
Naast het sociale aspect werd er natuurlijk ook serieus 
gevogeld. In een topjaar zoals 1995 (Vlieland) werden 115 
soorten waargenomen. Aan het eind van een dag worden 
alle waarnemingen verzameld en op een 
gemeenschappelijke lijst genoteerd. De laatste jaren wordt 
met vereende krachten het aantal van 100 soorten gehaald. 
De aantallen hangen sterk af van het weer en de al of niet 
gunstige situatie voor vogeltrek. Ook het aantal geoefende 
vogelaars is bepalend voor de score. 
Historisch is het verhaal van de Roodpootvalk. Op 
Terschelling werd ditmaal in de Redschuur gelogeerd. De 
hele groep was te voet of per fiets er op uit getrokken, in 
de hoop o.a. de op het eiland gesignaleerde Roodpootvalk 
te zien. Jan Hoek, slecht ter been, bleef achter en genoot, 
zittend voor de Redschuur van het zonnetje. Toen de 
groep aan het eind van de dag enigszins teleurgesteld 
terugkwam, wees Jan Hoek naar het dak van de 
Redschuur waar de Roodpootvalk al enige tijd zat te 
rusten. 

 
Anekdotisch is de waarneming van een Havikarend op 
Vlieland. Jelle van Dijk vertelt: “Op 17 september 1995 
werd een eerstejaars Havikarend op de Vliehors ontdekt 
door een paar vogelaars van de Dutch Birding 
Association, die dat weekend ook op Vlieland verbleven. 
Ze waren zo aardig dat ook aan mij te vertellen, waarna 
een groep Noordwijkers, onder wie Frank van 
Duivenvoorde, Wim Meyers en Hein Verkade, zich naar 
de Vliehors spoedde. Na kilometers lopen werd de arend 
op een laag duintje teruggevonden. Toen we op 
zondagmiddag in de haven van Vlieland de boot zagen 
aankomen, bleek deze afgeladen met vogelaars, die nog 
voor het donker de Havikarend aan hun 'lifelist' wilden 
toevoegen. Het was de eerste keer dat de Havikarend in 
ons land kon worden waargenomen!” 

 
In 1998 beschrijft Koene Vegter op zijn bekende, 
humoristische wijze de zoektocht naar een Morinelplevier 
op Vlieland. “Op zaterdagmiddag was deze 
Morinelplevier door een kleine club gelukkigen gespot, 
enkele dammen rechts van paal 20. Een vervolgdelegatie 
onder leiding van Jelle van Dijk kon het toetje na de als 
vanouds overheerlijke macaronimaaltijd maar nauwelijks 
afwachten, alvorens in de avondzon strandwaarts te 
sprinten. Helaas tevergeefs; diverse strekdammen werden 
afgespeurd, maar de Morinel liet zich niet meer zien. Wel 
talrijke Steenlopers, een enkele Kanoet en twee Paarse 
Strandlopers: voor mij mooi genoeg. Alleen volhouder 
Ton Swanen had, met een telescoop gewapend in het hoge 
duin gezeten, het geluk het beestje na ieders vertrek 
alsnog in het vizier te krijgen”. 
 
 In 2011 verhaalt Koene Vegter over de euforie rondom 
een Hop op Terschelling: “In de vroege zondagochtend 
steelt Jaap Faber de show door achteloos te melden in een 
graslandje achter de Wierschuur een heuse Hop gezien te 
hebben. Dat willen wij ook wel eens meemaken en in 
processie gaat het naar het landje waar wel twee fraaie 
Friese zwarte paarden ons komen begroeten, maar waar de 
voorspelde Hop zich niet laat zien. 
 Net als iedereen teleurgesteld weer terug wil keren, tovert 
Jaap de zeldzaamheid op een nabijgelegen veldje opnieuw 
te voorschijn en kunnen we de Hop in al zijn 

8 september 1984. Planten determineren op Schiermonnikoog. 
Vlnr. Jan‐Piet Heemskerk, Riet Alkemade, Toos Bom en Rob 

Alkemade Foto: Hein Verkade 
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kleurenpracht, eerst 
van veraf, maar via 
de telescoop ook tot 
in detail 
bewonderen.  
Voor velen is het de 
eerste Hop, in elk 
geval in Nederland.” 
Het aantal 
deelnemers 
varieerde door de 
jaren heen van 30-
75. De laatste 
vijftien jaar melden 
zich elk jaar weer 
25-30 mensen aan 
voor de 
waddenexcursie.  
Er gaan af en toe 
stemmen op om te 
kiezen voor een 
andere (luxere) 
accommodatie, 
omdat met het 
stijgen van de 
leeftijd het slapen in 
een stapelbed 
bezwaarlijk kan worden.  
De charme van de waddenexcursie is mijns inziens ook 
dat je een weekend in een eenvoudig onderkomen 
verblijft, vlakbij het wad, voor een betaalbare prijs. Het 
doet me altijd denken aan een schoolreisje. Ik kijk er elk 
jaar weer naar uit.  

2009 Schiermonnikoog: vlnr Ruurd Eisenga, Jaap Deelder, Claire Schaap, Jaap Faber, Annet de Willigen, Jenny 
Deelder, Pieter de Jong, Koene Vegter 

Foto: George Hageman 

 
De Hop !!! Waddenweekend Terschelling  2015  Foto: George Hageman 




