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Een passie voor Zweden 
 
Dineke Kistemaker en Kees Verweij 
 
Het begon  met een weekje in september naar Falsterbö 
voor de vogeltrek. In het bezoekerscentrum lag een blad 
waar een aantal mooie vogelgebieden in Zweden 
beschreven stonden. 
Onze interesse was gewekt en ons volgende vakantiedoel 
werd Zweden.  We  bezochten een aantal van die locaties, 
zoals Store Mosse, waar eind april het baltsen van 
Korhoenders, Goudplevieren en Bosruiters te horen en te 
zien is. Verder trokken we naar Hornborgasjön, waar  in 
april het “Trandansen “ (het baltsen van de Kraanvogels) 
plaatsvindt  en naar het eiland Öland, dat niet alleen 
interessant is voor vogels, maar waar het vanaf begin juni 
tevens een waar orchideeënparadijs is. In een 
natuurcentrum op dit eiland stond een  groot rek met  
brochures over de vele natuur gebieden, die Zweden rijk 
is. Heel verrassend, temeer omdat Zweden bekend staat 
als een saai land met slecht weer en eeuwig zingende 
naaldbossen. Opnieuw werd onze nieuwsgierigheid 
gewekt. We wilden nog wel eens even verder kijken. 
Inmiddels zijn we al 8 maal door Zweden getrokken 
tijdens vakanties van 6 á 7 weken. Iedere reis planden we 
een route met een aantal nieuwe gebieden, sommige zelfs 
verscheidene malen, maar dan net even in een andere tijd. 
Net als in ons land 
leggen ook de 
vogels in Zweden in 
mei hun eieren.. 
Dus moet je niet te 
laat vertrekken. Ga 
je rond midsummer 
( 21 juni) weer naar 
huis ben je de 
muggenparade nog 
voor. 
Wat is het, dat we 
steeds weer naar dat 
land terug willen? 
Nou, dat is de rust 
en de stilte en de 
ongerepte en 
adembenemende 
natuur, die je daar 
nog hebt, zeker als 
je het wat hogerop 
zoekt. Leuk is de 
vogels, die bij ons 
slechts 
overwinteren, daar 
volop in de lente te horen zingen in hun zomerkleed en op 
hun nest te zien. Wat is er leuker dan wakker te worden  
met zingende Koperwieken achter je caravan,. 
Kramsvogels, die dikke wormen uit de grond halen om 
hun bedelende jongen op de grond te voeren. Elke avond 
op bijna iedere camping baltsende Houtsnippen. Ma 
brilduiker of Ma Grote zaagbek met hun pulletjes te zien 
rondzwemmen. Of de klagelijke baltsroep in het schemer 
van  Parelduikers in de kleine meertjes. Baltsende 

Groenpootruiters en Witgatjes langs de oevers van de 
rivier. Wilde Zwanen broedend of foeragerend met hun 
jongen.                                                                                                      
Kom je Noordelijke , dan heb je ook  soorten als 
Taigagaai, Kruisbek, Beflijster, Keep, Korhoen en 
Auerhoen en niet te vergeten  de Rendieren met hun 
prachtige verse geweien, bekleed met zwart fluweel of een 
Sneeuwhaas. We zijn één keer tot over de poolcirkel 
geweest waar we broedende Pestvogels hebben gezien en 
Roodkeelduikers.  
’s Avonds op safari, zoals we dat noemen, over kleine 
weggetjes op zoek naar Elanden, die dan uit de bossen 
komen om op kleine weitjes te grazen. Korhoenders, die 
langs het pad scharrelen en met wat geluk een Auerhoen 
en dat alles onder de prachtige rode avondlucht van de 
midzomer zon; in juni wordt het bijna niet meer donker.                        
Voor de uilen moet je wat meer je best doen en een beetje 
geluk hebben. We hebben inmiddels bijna alle soorten 
gezien of gehoord   zoals de Dwerguil , Velduil, Bosuil, 
Oehoe, Oeraluil en twee jaar geleden in één vakantie 3 
keer een Sperweruil, roepend en zeer dichtbij. En als klap 
op de vuurpijl dit jaar onze lang gedroomde Laplanduilen. 
Deze en de onverwachte ontmoeting met twee 
Hazelhoenders waren een waar hoogtepunt.   
Wanneer je  begin mei in Zweden komt, beleef je de lente 

voor de tweede keer. Bossen 
en bermen zien wit en blauw 
van de Bosanemoontjes en 
Leverbloempjes. In juni kun je 
op diverse plekken zeldzame 
orchideeën vinden zoals het 
Vrouwenschoentje en de zeer 
zeldzame Calypso, maar ook 
Adam en Eva, Aangebrande 
orchis en nog meer soorten. 
Tussen het vogels kijken door 
bezoeken we ook leuke lokale 
streekmusea en Lappendorpjes 
met hun aparte kerkjes .                               
Zweden is een groot land met 
veel mooie natuur, het land 
van de duizend meren en 
toendra’s met prachtige 
mossen  in allerlei kleuren. 
Maar je moet er wel de tijd 
voor nemen. Het is geen land, 
waar je op de bonnefooi naar 
toe moet gaan. Een goede 
voorbereiding en planning 
maken dat je op de mooie 

plekken komt en je niet alleen verdaagt in eindeloze 
naaldbossen, die je daar ook hebt.  Je zult niet gauw een 
enorme vogellijst vergaren, maar ga je voor de 
specialiteiten, die het land te bieden heeft, is het een 
heerlijk land en als het je één keer te pakken heeft, laat het 
je niet meer los.  
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer zien en 
horen over dit prachtige land, kom dan naar de 
ledenavond. Dan zullen wij laten zien wat ons zo boeit.  
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