Spektakel op zee

Hein Verkade

Het is een beetje tussendoorweer op dinsdag 10 oktober. Je
twijfelt of het zin heeft om zeetrek te gaan kijken. Maar ja
je bent nieuwgierig en besluit toch te gaan. De wind is
meer zuidwest dan gedacht, dus de verwachtingen worden
bijgesteld. Het vermoeden klopt. Dan gaat je blik al gauw
richting een volgwolk van meeuwen achter een viskotter.
De UKT71 vaart vlak achter de branding in noordelijke
richting. Aan boord wordt druk gewerkt. De volgwolk
bestaat voornamelijk uit Kleine Mantelmeeuwen waarvan
veel vogels in onvolwassen kleed. Maar er zitten ook wel
wat Grote Mantelmeeuwen en een enkele Stormmeeuw
tussen. Er vliegt een volwassen Jan van Gent het beeld
binnen. Altijd mooi als hij zo dichtbij langs glijdt. Na een
korte inspectie tussen de meeuwen houdt hij het voor
gezien en vervolgt zijn route.

De boot verdwijnt en er zwelt een stroom meeuwen aan
die naar het zuiden vliegen. Daar komt de volgende kotter,
de UK271. Er ploffen Aalscholvers tussen de meeuwen in
zee. Zij zijn inmiddels een vertrouwd beeld geworden
achter de boten. Een groepje Middelste Zaagbekken en een
twintigtal Rotganzen vliegen door mijn beeld richting zuid.
Er is dus toch een beetje trek.

Dan verschijnt er een Grote Jager in de wolk. De vogel
heeft een warmbruine tint en zal dus wel onvolwassen zijn.
In vergelijking met deze zware en robuuste vogel krijgen
de meeuwen iets elegants over zich. De jager gaat wat
achter de meeuwen aan maar die trekken zich weinig van
hem aan. Op een gegeven moment is hij het zat en laat
zich gelden. Hij duikt bovenop een nietsvermoedende

Mantelmeeuw en er ontstaat een gevecht. De jager zorgt
dat hij steeds boven de meeuw blijft en probeert hem onder
water te drukken. Hij is er kennelijk op uit hem te
verzuipen.

De boot met de rest van de meeuwen is uit beeld
verdwenen. Gelukkig blijkt er weinig stroming te zijn
waardoor de vechtersbazen voor de hut blijven hangen.
Langzamerhand krijgt de jager de meeuw onder controle.
Er verschijnt een tweede Grote Jager. Hij strijkt een paar
meter verder neer en doet verder niets. Steeds vaker steken
de uitgestrekte poten van de meeuw naar boven terwijl het
aantal klappen van zijn vleugels afneemt. Dan begint de
jager de buik van de meeuw open te hakken en trekt de
ingewanden naar buiten. Dit maakt de tweede jager
duidelijk hongerig en hij zwemt ernaartoe. Op een gegeven
moment durft hij het aan en duikt ook op de meeuw. Er
breekt een gevecht uit, waarbij de grote witte
vleugelspiegels prachtig oplichten. Een paar Grote
Mantelmeeuwen komen op het tumult af en mengen zich
in het gevecht. Wat een spektakel! Uiteindelijk komt een
van de jagers als winnaar uit de bus en sloopt de meeuw
verder. De tweede zit weer op gepaste afstand. Inmiddels
is de UK 271 gekeerd en vaart vlak langs de vogels. De
volgwolk trekt zich niets aan van het vreetfestijn. Zij zijn
druk bezig zelf iets eetbaars te bemachtigen. Heel
langzaam verdwijnen de jagers uit beeld achter het
helmgras. Dan maar de hut uit om het verder te volgen. Er
blijkt toch een stevig windje te staan en het lukt maar
moeilijk de telescoop stil te houden. Een goed moment om
te stoppen. Ik had tenslotte al een half uur van deze
voorstelling mogen genieten.

Grote Jager
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