Carpe Diem

Afscheid van Chris van Deursen

Chris van Deursen werd geboren op 18 januari 1939 in Den Haag. Al vroeg interes-
seerde hij zich in de natuur en struinde door het Haagse en Wassenaarse duinge-
bied. In de jaren zestig kwam hij zo ook in aanraking met de medewerkers van het
vogelringstation Wassenaar en al snel was Chris een verknocht vogelonderzoeker en

ringer.

Het grootste deel van zijn werkbare
leven bracht Chris door, ten dienste van
de natuur, bij PWN. Zijn verhuizing
naar Aerdenhout was dan ook een
logische stap; dicht bij zijn werk en
dicht bij zijn grote liefde, de duinen.

Begin jaren 90 leerde ik Chris kennen
op het Vogelringstation VRS Van Len-
nep. Chris had veel ervaring opgedaan
in Wassenaar en zette zijn ringerscar-

126

riére voort in de Kennemerduinen. Als
bevlogen verteller en leermeester heeft
hij mij, samen met een aantal andere
ervaren ringers, menig kneepje van het
ringersvak geleerd. Chris wist regel-
matig kenmerken te benoemen, die niet
of onvoldoende in de ringersliteratuur
stonden. Dit leidde soms tot interes-
sante discussies en extra alertheid bij
het ringen van specifieke soorten.

Ook onze jaarlijkse discussie over de
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(te) vroege Wespendief, die Chris boven
zijn tuin had waargenomen was stan-
daard. Wat dat betreft was Chris vaak
moeilijk van een reeds ingenomen
mening of standpunt af te brengen.

Tijdens een lang weekend begin deze
eeuw rond Lac du Der in Frankrijk zag
ik hoe Chris intens genoot van de
Kraanvogels, die in groten getale aan
het foerageren waren of, al roepend,
over ons heen trokken richting het
noorden. Vele foto- en filmopnamen
werden er gemaakt en ’s avonds aan
tafel bleef hij uitweiden over die prach-
tige belevenissen van die dag en voor-
gaande dagen.

Chris was een bevlogen natuurman. Hij
wist niet alleen veel van vogels maar
was breed geinteresseerd en had ken-
nis van de hele flora en fauna. Dit kwam
ook naar voren als redacteur en schrij-
ver van vele boeken en andere uitgaven.
Hij heeft in de jaren 80 een zeer belang-
rijke rol gehad in het codrdineren en
redigeren van de degelijke en fraai geil-
lustreerde Oecologische Flora (in meer-
dere delen) door o.a. Eddy Weeda.

We kennen Chris natuurlijk allemaal
als een begenadigd schrijver van een
hele reeks artikelen in ons lijfblad de
Fitis. Vooral de historie van de vogel-
wereld en haar ‘vogeldeskundigen’ had
ziin warme belangstelling. Zelf had
hij ook een grote natuurhistorische be-
langstelling, o.a. naar het voorkomen
van inmiddels uitgestorven duinsoor-
ten zoals de Griel. Ook wist hij veel van
de lokale duinhistorie en vroege Ken-
nemerlandse natuurfotografen zoals
Burdet. Tevens was Chris jarenlang
redactielid van de Fitis.

Ook aan de laatste uitgave van de
Vogelwerkgroep, het schitterende boek
Vrije Vogels’, heeft Chris nog zijn
bijdrage geleverd.

Bij het bredere publiek was Chris voor-
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al bekend als schrijver en samensteller
van verschillende natuurboekjes voor
de jeugd zoals: ‘Avontuur in de natuur’,
‘Natuur binnen en buiten’ en Zand,
wind en water’.

Vooral de laatste jaren werd het strui-
nen in de natuur voor Chris steeds
meer beperkt door de verzorging van
zijn zieke vrouw. Met veel liefde, zorg en
aandacht heeft Chris deze mantelzor-
gerstaak, vooral tijdens het laatste jaar,
24 uur per dag op zich genomen. Het
verdriet was dan ook groot toen zijn
vrouw eind mei van dit jaar overleed.
Het was moeilijk voor Chris om daarna
zijn leven weer op te pakken. Het de
natuur intrekken en weer genieten van
het voorjaar was geen automatisme.
Toch lukte het de laatste weken om
weer die momenten te pakken in de
duinen en hij leefde toe naar de vakan-
tie met zijn dochter en gezin in Spanje.
Twee geweldige weken waren dat onder
de Spaanse zon en Chris had zelfs idee-
en om zich wat langer te gaan vestigen
in dit land. Echter sloeg het noodlot toe
aan het einde van de vakantie en op 25
juli jongstleden werd een hartstilstand
hem fataal. ‘Carpe diem’ stond er boven
zijn overlijdensbericht. Voor Chris was
‘Pluk de dag’ zijn levensmotto.

We verliezen aan Chris een groot
natuurvorser, begenadigd schrijver en

fijne vogelvriend. We zullen je missen!

B Han Buckx
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