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TOBT U DAAR 0OK 20 MEE?

In "De Strandloper" van december 1987 las ik tot mijn schrik, dat dit
blad nieuws zou uitwisselen et "De Blauwdotter", het kwartaalblad
van het Genootéchap "Oud-Noordwijk".

Kennelijk had ik snel weer iets beloofd en het daarna even snel ver-
geten. Goed dat er NOTULEN worden gemaakt om beloften te helpen inlos-
sen.

Eerst rijst de vraag: "Wat is de overeenkomst tussen een vereniging
voor natuur~ en vogelbescherming en een oudheidkundig genootschap?”
Na enig nadenken zou ik willen antwoorden: "beide willen het echt
waardevolle op deze planeet bewaren en beschermen'.

Niet voor niets vindt men vele leden van het G.0O.N. terug bij de
abonnees op de Strandloper en omgekeerd. Of men nu vecht voor een
weiland (met vogels) dat dreigt te worden "omgespoten" tot bollengrond
6f voor het behoud van bijv. de klederdracht van onze grootouders,
maakt in wezen geen verschil.

Alles van echte waarde is bovendien weerloos en dient daarom te worden
verdedigd. Het is vooral de mens zelf, die zowel het leven op aarde
als de menselijke cultuur bedreigt.

Toch is diezelfde mens gelukkig steeds weer bereid de "roofbouw op
onze planeet' tegen te gaan. Zo schijnt er gewerkt te worden aan een
techniek om bloembollen ONDER een grasmat te laten groeien. Maar

dan moet wél eenmaal per jaar dat gras worden doodgespoten. Dat is
weer niet zo leuk voor het gras, de vogels er in en het uitzicht

er op. Maar er wordt tenminste gedacht over het probleem.

Zo staat ook de oude haring-vleetvisserij weer in de belangstelling
en vaart er een schip met loodrecht staande netten, waarvoor wél een
neten-schudmachine werd ontworpen.

Waar het altijd weer om draait is de aanvaarding van eigen, persoonli jke
verantwoordelijkheid voor deze wereld.

Maar wat is de harde praktijk moeilijk!

Mag je, samen met 50 andere moeders, je kleuter per auto naar en van
school brengen? Mag je dat ene lege batterijtje niet even in de
vuilniszak gooien? En dat ene bakje uitgewerkte ontwikkelaar in de
gootsteen kieperen? Moeten we nu die 3x verpakte lﬁxe—bonbons kopen?
Hoe herken ik een echt scharrel-ei? Moet ik dat wijf met die bontjas
nu een hand geven? Mag ik een huis op een begroeid stuk duin bouwen?
Het leven wordt met al. die vragen elke dag ingewikkelder.....

Tobben de lezers van "De Strandloper" daar nu ook zo mee?
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