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VOGELPRACHT IN EQUADOR 

Joop van Helvoort 

Op dinsdagavond 25 oktober hielden Roy de Haas en Wil Leurs een lezing 
over hun gedeeltelijk gezamenlijke bezoek aan Equador. Hoe moet je van 
zo'n avond verslag doen, in de wetenschap dat je de vogelsoorten en 
plaatsnamen dagen na de lezing nauwelijks kunt herinneren? 
Het eerste verhaal ging als eerste over het tropische regenwoud. Het 
frappante was dat volgens het publiek de schitterende kolibiries op de 
duidelijke dia's voor Roy en Wil niet te determineren waren. Waarschijnlijk 
omdat Equador het soortenrijkste land ter wereld is (omgerekend naar het 
landoppervlak) . Ook is er geen vogelgids beschikbaar voor Equador. Een 
gids over Colombia 'on the road' is het beste alternatief (naast een volledige 
huisbibliotheek over Zuidamerikaanse vogels). Ook is het belangrijk om van 
te voren je vogelboeken van A tot Z bijna uit je hoofd geleerd te hebben, 
vooral als het gaat om het indelen van je observatie in een familie. Een ander 
probleem in het regenwoud is natuurlijk 'waar vind ik de vogels?', wat 
vooral neerkomt op het spotten van het Equadoriaanse equivalent van onze 
mezentroepjes die af en toe voorbij komen. Wat je ook kunt doen, is het 
maken van een boottocht rondom het bos en hopen dat de vogels de stoute 
schoenen aantrekken en dan het water overvliegen. Gelukkig zaten hier 
Hoatzins in een dode boom. De jongen van deze vogels hebben klauwtjes aan 
hun duimvleugel. 
Na het regenwoud kwamen de bergen waar eigenlijk niet zoveel verschillende 
soorten te bewonderen waren, maar wel een paar endemische. Helaas wilde 
door weggespoelde wegen de zoektocht naar de· Andescondor niet slagen. 
Tenslotte was er nog het kustgebied met de beste vissoep van Zuid-Amerika 
en met Galapagos voor de armen: een klein eilandje vlak voor de kust met 
o.a. rotspelikanen, boobies of hoe je ze ook noemen wilt, albatrossen en 
fregatvogels. Aan de kust was het vogelen weer lekker ouderwets; met je 
telescoop turen in plaats van het gesjouw door het zompige regenwoud en het 
twijfelen tussen telescoop of telelens. 
Al zullen weinig mensen zich alle vogels nog kunnen herinneren, toch was de 
avond met dia's vol kleuren- en vogelpracht zeer geslaagd. Een mooi 
reisverslag over hoe in een klein land toch groot kan zijn. 


