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Kwart over acht vertrokken we met 12 man/vrouw vanaf de bekende plaats 
op het Stadionplein richting Zuidpier. Omdat zowel Ellen als Dick op het 
laatste momen verhinderd waren, kwam de leiding van de excursie bijna 
automatisch op mijn schouders terecht. Ik wist immers waar de pier was. 
Na een vlotte rit lèonden we parkeren op de nieuwe parkeerplaats naast de 
jachthaven. Ik was daar wel blij mee want het scheelde een flink stuk lopen. 
Lopend van de parkeerplaats naar de pier vloo_g er een Sperwer over, die 
bijna meteen verdween achter de nieuwe stuifüUk. Uit de vraag van enkele 
deelnemers:'Waarom is dit een Sperwer?', wero mij duidelijk aat er op deze 
excursie een aantal leden waren die wat minder ervaring hadden in vogelen. 
Ik heb toen besloten om er een lekkere rustige excursie van te maken zodat 
iedereen de tijd kreeg om de vogels goed te bekijken en vragen te stellen aan 
de meer ervaren mensen. 
Hoewel de aantallen niet zo hoog waren als meestal QP de pier, waren alle 
gebruikelijke soorten aanwezig. Bonte Strandlopers, steenloQers, Paarse 
Strandlopers, Waterpieper, Grote en Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, 
Stormmeeuw, Kokmeeuw, Eidereend. Bonussoorten waren: vrouwtje Blauwe 
Kiekendief die vanuit zee kwam vliegen en tussen de pieren door landin
waarts _ging; een Roodkeelduiker die tussen de pieren landde; en een paar.tje 
Grote Zeeeend. Enkele mensen zagen nog een overvliegende Flamingo. Weer 
teruggekomen aan het begin van de pier Iiebben we ons de koffie in het 
vermeuwde strandpaviljoen goed laten smaken. Een paar mensen zijn hierna 
huiswaarts gçgaan. Met de r~st hebben we nog een wandeling gemaakt 
rondom de Kennemerplas. Hier zagen we naast een grote groep meeuwen 
van verschillende soorten, een groep van ongeveer 25 Geelgorzen, een 
tweede Sv.erwer en een Torenvalk die op een stram:lpaal een geslagen prooi 
(waarschijnlijk een muis) aan het verorl5eren was. Bijna aan liet emde van 
onze wanöehng_9ntmoetten we een andere vogelaar die ons vertelde dat er bij 
Haarlem in de-Hekslootpolder een Zwarte Ibis gezien was. Met een paar 
mensen zijn we daar nog even naar toe gegaan. De ibis was snel gevonden en 
liet zich goed bekijken. 

Uit de reacties heb ik begrepen dat iedereen het een geslaagde excursie vond. 
De vogels waren goed te bekijken. Iedereen heeft er weer wat bijgeleerd en 
had een of meerdere nieuwe soorten. (Zelfs ik had een nieuwe!) 


