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TORENVALK SLAAT KOKMEEUW

Mark Kuiper

Het gaat er soms heftig aan toe aan de andere kant van het raam van mijn
werkkamer. Een Sperwer die een Huismus uit de Knotwilg plukt, een Havik die
achter de postduiven aanjakkert... De Buizerd doet het meest kalmpjes aan met
een sprongetje van een paaltje op een muis. Alleen in Mei is hij wat woester, dan
zet hij een luchtbrug op tussen en het weiland en zijn nest in de tuin van
Oostermeer en vervoert met verrassend gemak jonge Kieviten, Scholeksters en
Grutto’s.

De Torenvalken, die in de Middelpolder om de vijfhonderd meter een nestkast
hebben, zijn de braafsten van allemaal. Een duikstoot op een muis, maar nog
vaker een kever of worm, wordt zelfs voorafgegaan door een gebed.

Maar vogels kunnen verrassen! Op 19 januari had ik veel te telefoneren. Om het
nuttige met het aangename te verenigen, keek ik onderwijl door mijn telescoop.
Een vrouwtje Torenvalk zit op een mesthoop. Ze graaft af en toe wat en pikt
zonder veel enthousiasme een wurm op. Ik ben in een gesprek verzeild geraakt
waarin mijn bijdrage beperkt kan worden tot ‘mmmm....ja....;mm mm’. Plots
schiet de Torenvalk de lucht in en verdwijnt uit beeld. Ik kijk zonder kijker naar
buiten en zie iets wits fladderen. Kan een Torenvalk zo wit schitteren?

Uit pure verveling kijk ik nog eens door telescoop en verwacht een haarscherp
beeld in Swarovski kwaliteit van een hoop stront. Dat was inderdaad het geval.
Maar op die stront zat mijn Torenvalk weer. En tussen die stront en de Torenvalk
lag een slapjes flappende Kokmeeuw. De valk had beide klauwen stevig in de
kop en hals van de meeuw geslagen. Een nagel stak dwars door het oog.

Zo zat ze een vol kwartier te hijgen. Dan begon ze de prooi te plukken, waarbij
ze met smaak enkele veertjes uitzocht om door te slikken. Meer dan een uur heeft
ze zitten eten. Tientallen wandelaars, fietsers en honden in allerlei maat
passeerden op niet meer dan vijfentwintig meter afstand. Niemand merkte haar
op, en ze trok zich er niets van aan.

Een Zwarte Kraai komt wel even pesten. Hij trekt de Torenvalk aan de staart, die
draait zich om, de Kraai hopt over de Valk, trekt haar aan de staart, de Valk
draait zich om, de Kraai... Dat ging zo zes keer door en toen vloog de Kraai
schreeuwend weg.
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