Donaties voor de (vuur)salamanders

Tot nu toe hebben wij via Stichting GeefGratis dankzij 208
donaties in totaal € 6.147,89 ontvangen, en deze donaties
worden ingezet voor het behoud van (vuur)salamanders in
Nederland door onderzoek en bescherming.

Meer info: www.SOSsalamander.nl

Een aantal donaties willen we graag even in het zonnetje zetten.
Zo heeft Doede van 11 jaar op 7 oktober 2018 maar liefst € 23,-
kunnen doneren door koekjes te bakken en te verkopen.

Op 7 december 2018 doneerde C. van Harten € 500,-. Zij

had een paar jaar geleden de vuursalamanders Bobo en Imra
geadopteerd die nu in GaiaZoo verblijven. Ze doneert omdat het
lot van de (vuur)salamander haar nog steeds aan het hart gaat
en ze de onderzoeken graag volgt.

Veel donaties zijn anomiem, zoals de donatie van € 100,- die

wij op 15 april jl. voor de bescherming van de vuursalamanders
mochten ontvangen.

Alle donateurs hartelijk dank!

Kris Joosten
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Douchende salamander

De Vergeten Tuin is een stukje (1.800 m?) stadsnatuur midden in Eindhoven. De
tuin herbergt een flinke populatie Alpenwater- en Vinpootsalamanders. Sinds
het najaar van 2018 hebben we een systeem aangelegd om de vijvers in de
tuin te vullen met regenwater van het dak van een fabriekje in de straat. Het
hemelwater stroomt via een buizenstelsel in de helofytenvijver en als die vol
genoeg is stroomt het water over in ‘De Grote Vijver’. Dinsdag 28 mei regende
het weer eens sinds lange tijd. Bij een bezoekje aan de tuin zag ik deze
salamander. Zij (vrouwtje Alpenwater?) staat als het ware te douchen onder
de overloop van de ene naar de andere vijver. Ze bleef er heerlijk lang staan
terwijl het water over haar heen stroomde.



