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TEMPUS FUGIT

De tijd vliegt. Vooral wan-
neer er weinig gebeurt. 
Specifieker nog, wanneer 
er weinig nieuwe dingen 

gebeuren. Volgens de laatste inzichten 
is dat hoe onze tijdsbeleving werkt. We 
kennen allemaal het verschijnsel dat 
de tijd sneller gaat wanneer je ouder 
wordt – misschien onze jongste leden 
niet, maar dat komt vanzelf. ‘Waar 
blijft de tijd!’ verzuchtte mijn moeder 
meermaals. Ik begreep nooit wat ze 
bedoelde, want kinderen beleven de tijd 
anders dan hun ouders. Voor we social 
media hadden bestond een kinderdag 
voor een deel uit verveling. Vooral 
wanneer je door de regen niet buiten 
kon spelen. Zomervakanties duurden 
eindeloos lang, en het volgend school-
jaar lag ver in de toekomst.

Naarmate je ouder wordt, maak je 
vaker hetzelfde mee. Je gaat anders om 
met situaties en gebeurtenissen die je al 
eerder meemaakte, dan met volkomen 
nieuwe situaties. De zoveelste rit naar 
de supermarkt, dezelfde kring met 
mensen bij de verjaardag van je oom, 
dezelfde grappen bij de koffieauto-
maat. Zelfs vakanties worden routine. 
Gaan we morgen al naar huis? Is de 
zomer alweer voorbij? Onze hersenen 
zijn zo geprogrammeerd dat we ons 
langetermijngeheugen zo min mogelijk 
belasten met routines en dagelijkse 
gebeurtenissen. En hoe minder er in je 
geheugen wordt opgeslagen, hoe korter 
die dag in je herinnering lijkt. Met als 
gevolg dat de dagen voorbij vliegen 
en de tijd sneller verloopt naarmate 
je ouder wordt. Terwijl je in je jeugd 
juist veel nieuwe dingen meemaakt. Je 
eerste zoen, je eerste rijles. Door steeds 
weer nieuwe ervaringen op te doen, en 

dit bewust in je op te nemen, ervaar je 
de tijd op een andere manier. Langza-
mer. Uitgestrekter.

Inmiddels ben ik weer een jaar 
ouder. En alweer drie jaar voorzitter, en 
loopt mijn zittingstermijn af. Toen ik 
instemde om voorzitter te worden van 
de WPZ, was dat ook omdat ik nieuwe 
ervaringen wilde opdoen. Ik gaf al 
leiding aan een afdeling op mijn werk, 
maar een vereniging besturen is anders. 
Daarnaast wilde ik nieuwe mensen 
ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen 
en natuurlijk wat terugdoen voor de 
vereniging waar ik al zo lang lid van 
was (met een onderbreking, dat wel). 
Die nieuwe ervaringen heb ik zeker 
opgedaan. Het plotselinge vertrek van 
Dick, die ik al sinds mijn studietijd ken, 
was geen makkelijke periode. Maar aan 
het 40-jarig bestaan van de vereniging 
en de feestelijkheden die de jubileum-
commissie heeft georganiseerd, heb 
ik weer fijne herinneringen. Ook de 
samenwerking met de leden van de 
verschillende commissies, de redac-
tie en de andere bestuursleden heeft 
me veel goeds gegeven. En de vele 
contacten met de leden van de WPZ, 
jong en oud, gaven me veel plezier en 
nieuwe inzichten. Dank daarvoor! Voor 
de fijne samenwerking, jullie hulp en 
steun wanneer ik dat nodig had en jullie 
inspanningen voor de vereniging.

Door al deze nieuwe ervaringen 
en belevenissen waren het mooie en 
interessante jaren. Ondanks het plezier 
die mijn rol binnen de WPZ mij gaf, 
is het tijd om weer verder te gaan. 
Op zoek naar nieuwe uitdagingen en 
ervaringen. Ik heb daarom besloten mij 
niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor 
een volgende termijn. Graag geef ik 
iemand anders de mogelijkheid om een 
eigen invulling te geven aan de rol als 
voorzitter van deze mooie vereniging. 
Ook de functies van penningmeester 
en secretaris komen beschikbaar. In de 
nieuwsbrief en in deze Cranium vind 
je de vacatures. Neem je kans en leid 
vanuit je rol als secretaris, penning-
meester of voorzitter de WPZ verder de 
toekomst in. Doe nieuwe ervaringen en 
mooie herinneringen op, en zie hoe die 
snel vervliegende tijd ineens een stuk 
langzamer gaat.
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